
Onze geschiedenis en “De Spreuken”
Al sinds het jaar 1839 staat op de huidige locatie van Van der Valk Hotel Hardegarijp-Leeuwar-
den een herberg. Door de jaren heen heeft de herberg diverse eigenaren gekend en werd de 
herberg uiteindelijk uitgebreid en verbouwd tot een hotel. In 1957 werd het hotel overgenomen 
door Adrianus van der Valk. Begin jaren zestig voerde een huisschilder in opdracht van Adria-
nus van der Valk in zijn vrije tijd regelmatig schilderklusjes uit. In deze tijd heeft de huisschilder 
waarschijnlijk de Friese gezegdes, welke op de plafondbalken zijn geschilderd, bijgewerkt. In 
2007 zijn de spreuken tussen twee plafonds herontdekt en weer zichtbaar gemaakt.

Sin en wille kin folle tille
Deze spreuk prijkt er op één van de oude houten dwarsbalken in het restaurant van Van der 
Valk Hotel Hardegarijp-Leeuwarden. Het betekent zoveel als “wie iets met plezier doet, kan 
veel tegenslag verdragen”. Een spreuk die ons hotel past als een jas, want plezier en ontspan-
ning staat hier voorop!

De brij is op, it beste fan de dei is wei
De pap is op, het beste van de dag is voorbij

Dy’t de nut ite wol,  moat se kreakje
Als je de noot wilt eten, dan moet je hem eerst kraken

Men kin gjin rinnende hynders bisloan
Men kan geen dravende paarden beslaan

Eltse waer is nei syn jild
Elke waar is naar zijn geld

Men moat fier rinne om it better te krijen
Men moet ver lopen om het beter te krijgen

Lang boargjen is gjin kwytskelden
Lang bewaren is geen kwijtschelden

De unbesoarge byt, makket de hals wiid
De onbezorgde beet, maakt de hals wijd
(als je niet in je eigen onderhoud hoeft te voorzien, dan kun je wat meer)

De tyd hâd gjin skoft
De tijd houdt geen pauze


